
Reiki in je leven
thema mondelinge traditie, 
zaterdag 9 december 2023

Geef jij wel eens Reiki aan een familielid, een vriend of vriendin, een collega of een buur? 
Gewoon om de ander eens Reiki te laten ervaren? Of omdat je graag iets doet voor 
iemand die klachten heeft? Behandel je dan kort of maak je er verwenpakket van? Heb je 
vragen over bepaalde ervaringen van jezelf of de ontvanger? Heb je al ontdekt hoe je een 
comfortabele behandeling kan geven? 

Wie Reiki leerde in het Japan van dr. Mikao Usui, leerde vooral hoe je mensen in je directe
omgeving kon dienen door hen een Reikibehandeling te geven. In het westen leerden we 
dat je eerst bij jezelf begint. Het laatste heeft als voordeel dat je dan weet hoe de energie 
kan voelen en wat het in beweging kan zetten. Hierdoor wordt echter vaak vergeten dat je 
door je inwijding iets in handen hebt gekregen wat anderen kan dienen. Iets dat eenvoudig
en krachtig is; Reiki.

Rebecca:
Soms doe ik het weer! Dan organiseer ik iets om Reikistudenten te inspireren om Reiki 
ook echt te beoefenen en er zoveel als mogelijk is, profijt van te hebben. Want om Reiki te 
beoefenen en een toegewijde Reikistudent te zijn hoef je immers geen volgende graad te 
ontvangen. Je kan immers op vele manieren een volgende stap in je beoefening zetten. 
Het bovenstaande is hier een voorbeeld van. Ik hoop je dus te ontmoeten op deze dag. 

Voor wie? 
Voor iedereen die (onder andere):
 geïnteresseerd is in het doorgeven van Reikibehandelingen in de naaste omgeving
 dit mogelijk al doet en met vragen loopt
 meer wil weten over het behandelen van klachten
 meer bewust wil worden van het dienstbare aspect in onze Reikibeoefening

Tijd: van 9.30 – 15.00 uur
Investering € 50,-. Neem zelf je lunch mee, dan zorg ik voor soep. 

Je kunt het bedrag overmaken naar NL62 ABNA 088 533 21 21, tnv. H.R. Bredenhof, ovv
'Reiki in je leven'

Aanmelden: Stuur ook een e-mail naar reikicentrum.zijn@hetnet.nl met je naam en het 
banknummer waarmee je betaalt. 
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